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Genesis 1 

[1] In het begin schept God de hemel en de aarde. [2] De aarde is woest en doods, duisternis 

ligt over de oervloed, en over het water zwee3 Gods geest. 

[3] God zegt: ‘Laat er licht zijn,’ en er was licht. [4] God ziet dat het licht goed is, en Hij 

scheidt het licht van de duisternis; [5] het licht noemt Hij dag, de duisternis noemt Hij nacht. 

Het wordt avond en het wordt morgen. De eerste dag. 

[26] God zegt: ‘Laten Wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op Ons lijken; zij moeten 

heersen over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele 

aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’ [27] God schept de mens als zijn evenbeeld, als 

evenbeeld van God schept Hij hem, mannelijk en vrouwelijk schept Hij de mensen. [28] Hij 

zegent hen en zegt tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng 

haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over 

alle dieren die op de aarde rondkruipen.’ 

Deuteronomium 30 

[11] Mozes zegt, na de woes?jnreis: De geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te 

zwaar voor u en liggen niet buiten uw bereik. [14] Nee, die geboden zijn heel dicht bij u, in 

uw mond en in uw hart; u kunt ze volbrengen. 

[19] Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op: u staat voor de keuze tussen leven en 

dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw 

nakomelingen, [20] door de HEER, uw God, lief te hebben, Hem te gehoorzamen en Hem 

toegedaan te blijven. Dan zult u lang blijven wonen in het land dat Hij uw voorouders 

Abraham, Isaak en Jakob onder ede hee3 beloofd.’ 

MaCeüs 5 

Jezus zegt:  

[5] Gelukkig de zachtmoedigen, 

want zij zullen de aarde beziCen. 

[6] Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerech?gheid, 

want zij zullen verzadigd worden. 

[7] Gelukkig de barmhar?gen, 

want zij zullen barmhar?gheid ondervinden. 

[9] Gelukkig de vredes?chters, 

want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 


